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Actueel
Deze dagen zien we de veel berichten en beelden van de aardbeving in Marokko en overstromingen in 
Libië. Wat een ellende en verdriet! Dan moeten we toch wel denken aan Lukas 21 waar men aan de Heere 
Jezus vroeg over de voleinding der wereld, waarop Hij antwoordde: “En wanneer gij zult horen van oorlogen 
en beroerten, zo wordt niet verschrikt; want deze dingen moeten eerst geschieden; maar nog is terstond het 
einde niet. Toen zeide Hij tot hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen 
het andere koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen wezen in verscheidene plaatsen, en hongersnoden, en 
pestilentien; er zullen ook schrikkelijke dingen, en grote tekenen van den hemel geschieden. Maar voor dit 
alles, zullen zij hun handen aan ulieden slaan, en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenis-
sen; en gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders, om Mijns Naams wil. En dit zal u overkomen 
tot een getuigenis.”  Vanuit Hulp bij Bijzondere Noden willen we graag (nood)hulp verlenen maar dat is niet 
eenvoudig en soms zelfs ook onmogelijk. Zo blijkt dat dit tot nu toe geldt voor Marokko en Libië. 

Hulp via kerken na aardbeving Syrië

De afgelopen maanden is er financiële hulp via enkele predikanten gestuurd om noodhulp te verlenen aan 
mensen die getroffen zijn door de aardbeving in 
Aleppo en andere plaatsen in Syrië.

Verschillende christelijke gemeenten hielpen 
de mensen in Aleppo, ongeacht hun religieuze 
overtuigingen of etniciteit. Dit was een goede 
gelegenheid voor de kerk om in haar eigen 
gemeenschap te getuigen van het christelijk 
geloof. Al elf jaar bieden kerken in Aleppo steun 
aan naasten in hun omgeving nadat de oorlog 
in 2011 uitbrak. Ze bouwden een goede naam 
op omdat ze eerlijk zijn in het omgaan met de 
behoeften van iedereen die door de oorlog en 
de aardbeving is getroffen. Daardoor krijgen ze 
respect en vertrouwen van de gemeenschap en 
de lokale autoriteiten.
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Levensverhaal
Dominee Samir Yacco in een van de op-
vangcentra, tijdens een van zijn bezoeken 
na de aardbeving in Aleppo. Op deze foto 
is hij te zien met een 11-jarige jongen die 
zijn ouders verloor en door dat incident 
getraumatiseerd raakte. Hij woont nu bij 
zijn tante. Hij huilt de hele tijd en weet niet 
hoe hij verder moet met zijn leven. Eerwaar-
de Samir deelde met hem wat David zei 
in Psalm 27:10: “Want mijn vader en mijn 
moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE 
zal mij aannemen.” Het was moeilijk voor 
hem om dit te begrijpen, maar ds. Samir 
probeerde hem dit uit te leggen.  
----------------------------------------------------------------------
De mensen waren heel erkentelijk voor de hulp omdat ze alle hoop verloren hadden op de officiële instan-
ties van wie je zou verwachten dat ze hulp bieden bij zo’n grote ramp. Zo werd gezegd: “We danken God 
voor alle christelijke families, kerken en ngo’s in het westen die aan ons dachten ondanks de moeilijkheden 
waarmee ze zelf worden geconfronteerd. Ze hebben contact met ons opgenomen via de lokale kerken, die 
ons niet alleen fysiek helpen, maar ook geestelijk, emotioneel en moreel. Dit alles heeft ons door ons trau-
ma heen geholpen.”

Het Nieuwe Testament met Psalmen werd steeds gratis aangeboden aan iedereen die erom vroeg. Christe-
lijke lectuur mag in Syrië niet publiekelijk worden verspreid, zeker niet naast de fysieke hulp; echter wel als 
mensen er naar vragen. Op deze manier konden er toch ongeveer 1.000 exemplaren van het Nieuwe Testa-
ment met Psalmen verspreid worden.

Christenvervolging
Vervolging is van alle tijden en een realiteit die christenen hebben te verwachten. Het gebeurt ver weg maar 
ook dichtbij.

Hoe zit dat in onze tijd? 
Meer dan 70 miljoen christenen zijn sinds het begin van onze jaartelling omgebracht vanwege hun geloof. 
Christenen worden meer vervolgd dan aanhangers van welke andere godsdienst ook. Zo is het in meer dan 

50 landen verboden om christen te zijn of bestaan ernstige beper-
kingen voor christenen. 
Volgens de ranglijst van Open Doors leiden in de 50 landen waar 
christenen het zwaarst worden vervolgd 312 miljoen christenen 
onder zware of extreme vervolging. Een op de zeven christenen kan 
zijn geloof niet in vrijheid beleven. Buiten de top-50 van landen waar 
christenvervolging het zwaarst is, hebben naar schatting nog eens 
47 miljoen christenen te lijden onder onderdrukking en vervolging. 
Dat brengt het totaal van vervolgde christenen op 360 miljoen, een 
toename van 20 miljoen binnen een jaar.

•	 Top 10 landen in de ranglijst 2023: Noord- Korea, Somalië, Jemen, Eritrea, Libië, Nigeria, Pakistan, Iran, 
Afghanistan, Soedan

•	 Voorbeeld Nigeria: daar werden vorig jaar 5000 christenen vermoord en nog eens 5000 christenen ont-
voerd. Ook werden 1000 christelijke vrouwen verkracht.

•	 Voorbeeld Noord-Korea: waar naar schatting zo’n 400.000 christenen ondergronds leven.
•	 Voorbeeld China: belangrijk om te constateren: vervolging krijgt steeds meer een digitaal karakter. Denk 

aan China dat hard op weg is een surveillancestaat te worden met meer dan een half miljoen camera’s, 
maar ook bijvoorbeeld een databank waarin stemmen worden opgeslagen. 

Christenen hebben de opdracht met vervolgden ‘mee te lijden’. Laten we hen daarom ook opdragen in het 
gebed. Van harte aanbevolen.
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Ver weg maar ook dichtbij?!
Christenen moeten zich voorbereiden op een nieuw tijdperk. 
Er is veel aan het veranderen in westerse landen. Onze cul-
tuur is in de achterliggende eeuwen en decennia diepgaand 
veranderd is, en nog steeds verandert die, en daarmee onze 
fundamentele opvattingen over goed en kwaad, over tijd en 
eeuwigheid, en over God en mensheid. Het streven naar duur-
zaamheid (om klimaatverandering tegen te gaan) en inclusivi-
teit (de genderrevolutie) zijn belangrijke factoren. Scheppings-
orde en Bijbelse normen en waarden zijn achterhaald. Gevolg 
is dat er neigingen onstaan naar een softe totalitaire staat, 
de zachte dwingende staat en dat kan leiden tot vormen van 
vervolgingen zoals uitsluiting of (financiële) benadeling. Echter een veel grotere bedreiging is dat we verwe-
reldlijken en meegaan in het nieuwe denken. Helaas is verval in reformatorische kerken zichtbaar, veel ge-
meenten en gezinnen verwereldlijken. Maar de Heere werkt nog steeds door Woord en Geest, en dat zal Hij 
ook blijven doen zolang het Woord klinkt – het keert immers nooit ledig terug – maar het algehele beeld is 
niet positief. Alleen een terugkeer tot de Heere, gewerkt door Gods Geest, met belijdenis van schuld, resul-
terend in een nieuwe reformatie zal ervoor zorgen dat reformatorische christenen staande kunnen blijven 
en perspectief hebben in een tijd waarin zij in toenemende mate ervaren dat ze in het gedrang komen.  

Bezoek ds. Sadak uit Egypte | verslag
Op 14 september 2023 hebben enkele deputaten 
een ontmoeting gehad met Ds. Sadak uit Egypte. We 
bezochten met hem de Graaf Jan van Nassauschool 
in Gouda waar de kinderen hem toegezongen hebben. 
De kinderen hadden Engelstalige vragen voorbereid. 
Ze waren zichtbaar onder de indruk toen ds. Sadak 
vertelde dat er naast de kerkdeur in Egypte een gewa-
pende soldaat staat. Dit is voor de veiligheid. Maar 
tevens om te voorkomen dat moslims een kerkdienst 
bezoeken. Bekering tot het christendom is verboden 
in Egypte. Ze voelen de roeping om te evangeliseren 
onder moslims, maar dat is verboden en moet in het 
geheim gebeuren. Hij vroeg de deputaten hoe we van-
uit onze gemeenten moslims bereiken met het Woord. 
Het is hier immers toegestaan. Het bleef stil…

Het deputaatschap ondersteunt via Stichting Ismaël enkele projecten van de Egyptische presbyteriaanse 
kerk. Waaronder het Karmacentrum in de stad Minya. Karma is het Arabische woord voor wijnstok. Dit is 
een centrum waar weduwen en andere kansarme vrouwen trainingen ontvangen zodat ze een inkomen kun-
nen ontvangen. Ze krijgen bijvoorbeeld een naaicursus en een naaimachine. De gemaakte kleding wordt via 
de kerk verkocht. De opbrengst is voor de betreffende vrouw. Ds. Sadak vertelde over een weduwvrouw die 
op deze manier meer inkomsten kreeg dan nodig was voor haar levensonderhoud. Ze schonk het restant 
aan de gemeente (Markus 12: 42).   

Er was een hartelijke ontmoeting met diaken Bremmer in het kerkgebouw Gerbrandyweg. Ds. Sadak ver-
telde over het toerusten van kinderen. Dit is een ander project wat we ondersteunen. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van de vertaalde boekjes van ds. Ramsbottom, de onlangs overleden 
Strict Baptist-predikant. We onderzoeken op welke manier we de toerusting van 
kinderen verder kunnen steunen. Dit gaat via de zondagsscholen van de Presby-
teriaanse kerk.        
We ronden het bezoek af bij een gastvrij gezin in Waddinxveen. Ds. Sadak vertel-
de over huizen zonder dak en sanitair in Minya…. Wij spoeden ons weer naar onze 
riante woningen, een onverdiende zegen. Een les van deze dag!?        
Het was goed om op deze manier iets te vernemen over de projecten die we steu-
nen. Dit brengt de nood dichtbij. Maar het is voor ons ook een spiegel. De vraag 
van ds. Sadak over evangelisatie onder moslims in ons land resoneert nog ….  
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Giften welkom!

Help uw medemens en steun een van onze projecten! Giften zijn van harte welkom. 
Maak uw bijdrage over op ons rekeningnummer: NL53 INGB 0657 3601 12 t.n.v.  
Dep. Bijz. Noden GGiN te Opheusden (BIC: INGNL2A).  
Alle giften zijn aftrekbaar van de belasting. Doneer!	

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is een bijlage bij De Wachter Sions. 

Het deputaatschap Hulp bij Bijzondere Noden zou u graag meer online 
willen informeren. Op de hoogte blijven? Abonneer!
Ga naar: www.hulpbijzonderenoden.nl/nieuws
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