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Thema: de vervolgde kerk
Wereldwijd zijn 365 miljoen christenen niet vrij om in Jezus Christus te geloven. Ze worden achtergesteld, 
gevangengezet of zelfs gedood. Zo ziet Open Doors het als haar roeping om te versterken wat dreigt te 
sterven. Een verwoeste kerk in Syrië, een groep geheime gelovigen in Noord-Korea of een weduwe in Ni-
geria. Maar het geldt ons als christenen allemaal dat we geroepen zijn om verbonden te zijn aan elkaar: 
als één van ons lijdt, lijden we allemaal mee. Dat betekent gebed en hulp waar mogelijk is zodat vervolgde 
christenen geholpen worden en niet alleen staan. Wereldwijd wordt 1 op de 7 christenen vervolgd. In Afrika 
zijn 16,2 miljoen christenen door geweld van huis en haard verdreven, dat is 1 op de 5 christenen. En in Azië 
worden zelfs 2 op de 5 christenen vervolgd. Voelen we de nood van onze naaste? 

Top 5 van de ranglijst Christenvervolging 2024 in beeld (bron: Open Doors)

Overname projecten Bonisa door HBN

In het verre oosten wordt door diverse stichtingen hulp verleend in landen waar hevige christenvervolging 
is. Recent zijn wij als Hulp bij Bijzondere Noden (HBN) benaderd door Bonisa om de steun aan enkele pro-
jecten van hen over te nemen. Het gaat daarbij om projecten door een partner die wij ook al meerdere jaren 
kennen en steunen. De reden is dat Bonisa meer focus wil aanbrengen in de hulpverlening en het aantal 
landen wil beperken. HBN verleent al jaren hulp aan vervolgde christenen in o.a. Noord-Korea en heeft hierin 
de nodige ervaring opgebouwd. Wij hebben dan ook besloten deze projecten over te nemen. We zijn een 
regeling met Bonisa overeengekomen waarbij zij HBN volgens een afbouwschema financieel ondersteunen. 
In de komende jaren zullen wij zelf door middel van werving voldoende financiële fondsvorming moeten 
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zien te verkrijgen. De projecten betreffen hulp in de vorm van bijdragen in levensonderhoud aan degenen die 
door maatregelen van de heersende dictatuur getroffen zijn in hun inkomen. Ook hulp in het ondersteunen 
van werkers, het doorgeven van het Woord en verspreiding van geestelijke lectuur. Het voornemen is dit jaar 
gedetailleerd inzicht te krijgen in de projecten en alle contracten voor Deo volente 2025 op orde te maken 
volgens onze standaard.

Hulp in het hermietenland

Ons deputaatschap is sinds 2012 betrokken bij steun 
aan de ondergrondse kerk in Noord-Korea. Ook wor-
den vluchtelingen uit het land ondersteund en wordt 
noodhulp verleend waar nodig en mogelijk. 
In vorige eeuwen werd Korea wel de ‘Hermit King-
dom’ genoemd. Hermit is het Engelse woord voor 
kluizenaar. De Nederlandse uitdrukking ‘hermetisch 
gesloten’ herinnert hier ook aan. Hermetisch bete-
kent potdicht, volkomen dicht. Korea was met andere 
woorden ook vroeger al een gesloten land. Eigenlijk was het alleen in de laatste decennia van de negentien-
de eeuw open voor zending, en de eerste jaren van de twintigste eeuw. In die tijd kwam de protestantse kerk 
er tot grote bloei. Pyongyang werd wel het Jeruzalem van het oosten genoemd. 

Niemand weet precies hoe groot de ondergrondse kerk van Noord-Korea momenteel is. 
Een veel aangehaalde schatting is dat er 200.000 - 300.000 christenen zijn, op een bevol-
king van ruim 26 miljoen mensen. Wie bedenkt dat de gereformeerde gezindte in Neder-
land niet eens zo veel groter is – de SGP kreeg vorig jaar ongeveer 213.000 stemmen 
– moet vaststellen dat het verwonderlijk is dat er nog zo’n kerk is in dit land, ondanks de 
zware vervolgingen, nu al meer dan 70 jaar lang. Het land staat nummer 1 op de ranglijst 
christenvervolging van Open Doors. Vermoedelijk worden zo’n 30.000 christenen gevan-
gen gehouden in gevangenissen en kampen, vaak in afschuwelijke omstandigheden.     

Er liggen vier moeilijke jaren achter ons, omdat het land begin 2020 grotendeels afgesloten werd van de 
buitenwereld. De Noord-Koreaanse overheid greep de coronapandemie aan om het land hermetisch af te 
grendelen. Pas in de loop van vorig jaar ging de grens weer open voor goederentransport. Op enkele uit-
zonderingen na is het land op dit moment nog altijd gesloten voor mensen uit westerse landen. Zelfs de 
meeste buitenlandse ambassades zijn nog steeds dicht. Ook hulporganisaties hebben tot op heden geen 
toegang gekregen.

Ons deputaatschap verleent steun door samen te werken met verschillende kleinere en grotere partneror-
ganisaties. Een van hen helpt Noord-Koreaanse christenen om te kunnen overleven door het verstrekken 
van voedsel, medicijnen, kleding en andere hulpgoederen. Ook ontvangen ze geestelijke lectuur. Een andere 
partner leidt onder meer vluchtelingen op om te evangeliseren en verspreidt Bijbels. Weer andere parters 
zijn op andere manieren actief. 

Hoewel de afgelopen vier jaar 
moeilijk waren, kon veel werk toch 
doorgaan. Een van de partneror-
ganisaties verspreidde afgelopen 
jaren jaarlijks zo’n 30.000 Bijbels. 
Vorig jaar werd met steun van ons 
voor het eerst een Koreaanse verta-
ling van een Nederlandse oudvader 
verspreid, het boek Noordsterre van 
Willem Teellinck. Ook werd een boek 
van Martyn Lloyd-Jones verspreid.
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De psalmist smeekt: “Laat het gekerm der gevangen voor Uw aanschijn komen; 
behoud overig de kinderen des doods, naar de grootheid Uws arms.” (Psalm 79: 11). 
Dat dit ook ons gebed zou zijn! We hopen van harte dat u de verdrukte kerk in dit 
hermetisch afgesloten land gedenkt in uw gebeden. 

NB. Wanneer u voor dit doel een gift overmaakt naar uw kerkenraad of 
naar ons deputaatschap, gebruik dan ‘Noord-Oost Azië’ in de omschrijving 
en nooit ‘Noord-Korea’ of iets dat daar op lijkt! 

Noodhulp in Oekraïne | impressie humanitair transport
In januari 2024 is een humanitair hulpgoederentransport met acht volledig 
afgeladen vrachtwagens naar Oekraïne geweest onder de vlag van CRR. 
De logistieke voorbereiding was fors om een vlotte grensovergang en douane 
mogelijk te maken wegens nieuwe eisen van Polen en Oekraïne. Er worden 
namelijk hogere eisen gesteld aan documenten en ontvangers maar CRR heeft 
dit volledig onder controle. 

De vrachtauto (trekker) werd spontaan beschikbaar gesteld door De Rooy 
Transport Alblasserdam, een stoere Mercedes voorzien van alle benodigde za-
ken inclusief sneeuwkettingen en geschikt voor deze missie. Daaraan werd een 
trailer aangekoppeld met 24 ton kostbare lading, met als bestemming een klein 
plaatsje ten westen van Kyiv-Levkiv.  

De wekker weigert ‘s morgens in verband 
met een koude auto en lege accu... Vanaf de 
tussenstop splitsen de vrachtauto’s richting 
verschillende locaties en bestemmingen in 
Oekraïne. 

“Op het verzamelpunt rijden inmiddels bussen 
vol met rekruten het terrein op, en stapelen 
plunjezakken zich op tot diverse groepen. 
Een hartverbrekend gezicht, mannen (nog 
jongens!) die ineens op eigen benen staan op 
weg naar een onbekende en onheilspellende 
plaats van bestemming. ‘Kom ik nog terug’?“

Aangekomen op de plaats van bestemming is het koud en een gure wind, maar er is een warm onthaal en 
de bezorgers worden omarmt als ware helden. De vrachtauto wordt gelijk leeg getrokken door vele handen. 
De dankbaarheid is groot! De reis is risicovol met sneeuw en ijs op de weg maar de medewerkers zijn weer 
veilig thuis gekomen. God alle eer!

Vrijwilligerswerk? Word voorlichter!
Hart voor de naaste in nood? 
Denk eens na of deze vrijwilligersfunctie iets voor u/jou is. We zijn op zoek naar voorlichters! 
Graag verhalen delen van onze wereldwijde naasten in nood? Dan zoeken we jou!

Overal waar onze naasten in nood zijn en dringend hulp nodig hebben proberen wij als deputaatschap Hulp 
bij Bijzondere Noden (HBN) een helpende hand te bieden, waarbij zowel daad als Woord centraal staan. Als 
voorlichter zorg je door het delen van de verhalen van onze projecten ervoor dat het werk van HBN meer 
bekendheid krijgt. Jij verzorgt presentaties of lezingen voor een gemeenteavond, jeugdvereniging of andere 
bijeenkomsten.

Interesse of meer informatie? Stuur dan een e-mail naar hbn@gergeminned.nl. 
We zien graag (jo)uw reactie!

mailto:hbn%40gergeminned.nl?subject=
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Giften welkom!

Help (jo)uw medemens en steun een van onze projecten! Maak een keuze voor actuele 
noodhulpverlening aan bijvoorbeeld de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, noodhulp in 
Israël of ondersteuning voor de vervolgde christenen in het Verre Oosten.
Giften zijn van harte welkom. Maak uw bijdrage over op ons rekeningnummer: 
NL53 INGB 0657 3601 12 t.n.v. Dep. Bijz. Noden GGiN te Opheusden (BIC: INGNL2A).  
Alle giften zijn aftrekbaar van de belasting. Doneer!	

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is een bijlage bij De Wachter Sions. 

Het deputaatschap Hulp bij Bijzondere Noden zou u graag meer online 
willen informeren. Op de hoogte blijven? Abonneer!
Ga naar: www.hulpbijzonderenoden.nl/nieuws
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